
 

24 april 2011 - Bezoek Kamp Suffisant 

 
Voordat op 24 april de herdenking van de April moorden van 1942 begon, kreeg een aantal genodigden de 

kans om mee te gaan op een rondrit over Kamp Suffisant, de plaats waar de moorden plaats vonden.  

Middels een kort beeldverslag willen wij u deelgenoot maken van dit bijzondere en emotionele bezoek. 

 

 

  

begin van de rondrit woning van de legertop 

  

de voorzitter van Sindikato di Trahadonan di 

Fiskalia (STRAF) Wim van Lamoen leidt rond 

magazijn van Shell 

  

werkplek van Shell op de locatie van de Aprilmoorden van 1942 



  

Van Lamoen verhaalt de geschiedenis van de Chinese stokers die gedood werden bij het neerslaan van een 

staking 

  

de informatie verwerken, links de woordvoerder 

van de  Vereniging voor Curaçaoënaars van 

Chinese komaf, de heer Michael Chen 

 

een minuut stilte voor de slachtoffers 

 

emoties komen los na de minuut stilte op deze beladen plek 

 


