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Voorwoord

De zucht naar vrijheid is van alle tijden. Wat voor de meeste

bewoners van de westerse wereld ‘normaal’ is, is voor miljoenen

mensen in de wereld nog lang geen vanzelfsprekendheid. De

geschiedenis leert dat men ‘vrijheid’ moet bevechten. Dat gold zeker

in de voorbije eeuwen waarin slavernij dagelijkse kost was.

Vrijheidsstrijders zijn nagenoeg altijd helden. Maar helden lijken

in één opzicht op gewone mensen: ze kunnen in de vergetelheid

raken, of weggestopt in een donker, onooglijk hoekje van de wereld-

geschiedenis. Ten onrechte. Hun verhalen moet men keer op keer

herhalen, vanwege de menselijke moed, de hoge prijs die men vaak

moest betalen, en de huiveringwekkende manier waarop overheden

optreden tegen onafhankelijkheidsstrijders. Niet alleen in het verleden

maar ook in het heden.

Een monument ter herdenking van de terechtstelling van de slaven

staat aan de zuidkust van Curaçao tussen ‘Koredo’ en het ‘Holiday

Beach Hotel’. Dat monument is ingericht ter herdenking van de

slaven die op 17 augustus 1795 in opstand kwamen tegen het

Hollandse slavernijbeleid. Ze zochten de vrijheid en vonden een

gruwelijke dood. Jaarlijks herdenkt men bij dit monument, op die dag,

deze opstand.
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Tula was een onafhankelijkheidsstrijder en, samen met Bastiaan

Carpata en Pedro Wacao, leider van de opstand. Na wekenlange voor-

bereiding begon de opstand, zoals gezegd op 17 augustus 1795,

op plantage Knip bij Bandabou, een stadje van vier- tot vijfduizend

inwoners, voor het merendeel slaven. Tussen de 40 en 50 slaven meld-

den hun eigenaar (Caspar Lodewijk van Uytrecht) dat ze niet langer

voor hem wilden werken. Tula en zijn mannen bevrijdden ook 22

andere slaven die opgesloten zaten. Gezamenlijk trokken ze naar de

suikerplantage Santa Cruz waar een andere groep slaven op hen

wachtten, onder leiding van Carpata.

Inmiddels had Van Uytrecht gouverneur De Veer in Willemstad

ingelicht. Deze gelaste meteen een spoedbespreking in van de kolo-

niale raad. Willemstad kreeg meteen bescherming dankzij het inzet-

ten van het garnizoen militairen. Willemstad was inderdaad het doel

van de slaven-opstandelingen. Eten en drinken vonden ze op de door

de eigenaren verlaten plantages. Steeds meer slaven sloten zich aan

bij de vrijheidsstrijders. Hun aantal was inmiddels toegenomen tot

ongeveer 1200 man.

Wat deden de overheden? Ze lieten de verbindingsweg van

Willemstad naar Bandabou bewaken door 80 vrije zwarten en 8

blanke mariniers. Ook stuurde de koloniale raad zo’n veertig man

naar Bandabou, onder commando van luitenant R.G. Plegher. Zij

leden daar een nederlaag, waarbij de slaven nog meer wapens buit

maakten. Het blanke, koloniale bewind voelde zich nu daadwerke-

lijk bedreigd en reageerde meteen. Een groter leger (met 93 militairen,
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62 mariniers en 45 bereden burgers) ging op de rebellen af. Dit leger

stond onder commando van garnizoenskapitein Baron van Wester-

holt tot de Leemcule naar Bandabou. Met deze groep ging ook Jacobus

Schink mee, een pater van de franciscaner orde. Van Westerholt had

orders om de rebellen clementie aan te bieden om levens te redden.

Pater Schink probeerde Tula te overreden om een oorlog te voorko-

men. Tula sprak tegen hem: “Zij hebben ons erg slecht behandeld.

Wij willen niemand kwaad doen maar wij willen vrijheid. Is niet

iedereen op aarde een afstammeling van Adam en Eva? Deed ik er

fout aan om 22 broeders uit de gevangenis te bevrijden, waar ze ten

onrechte in zaten? Ai, vader, zelfs een dier krijgt een betere behande-

ling.” Met andere woorden: Tula gaf geen duimbreed toe. Hij wees elk

aanbod af. Onverrichter zake keerde pater Schink terug naar kapitein

Van Westerholt. Hij haalde extra versterking en besloot aan te vallen.

Er vielen aan weerszijden veel doden, de strijd bleef echter onbeslist.

Tula en zijn kameraden gaven de strijd nog niet op. De slaven vergif-

tigden het drinkwater van hun vijanden en veroverden hun voedsel.

Dan volgt de ommekeer als de machthebbers Tula en Carpata op

19 september 1795 gevangen zetten. Verraad van een slaaf werd de

mannen fataal. Deze slaaf zwichtte voor de beloning die de koloniale

overheid in het vooruitzicht stelde. Met deze zware aderlating

bloedde de opstand dood.

Op 3 oktober 1795 werden Tula, Carpata en Wacao publiekelijk ter

dood gebracht, na eerst gruwelijk te zijn gemarteld. Tula, als leider,

was als eerste aan de beurt. De opstand had nauwelijks meer dan een

maand geduurd.
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Tula was een onafhankelijkheidsstrijder op Curaçao. Samen met

Bastiaan Carpata en Pedro Wacao begon de slavenopstand op

17 augustus 1795. De koloniale overheid reageerde aanvankelijk koel

en bood een bestand aan. Toen de vrijheidsstrijders de voorstellen

van de hand wezen, kwam het leger in actie. Uiteindelijk leidde

verraad van een slaaf tot de ondergang van de opstandelingen.

Tula en de andere leiders krijgen de doodstraf.

Aan de zuidkust van Curaçao staat een monument ter herdenking

van de opstand. Die herdenking vindt jaarlijks plaats op 17 augustus.

Tula en zijn mannen zijn niet vergeten.

In dit boek schetst De Palm Tula’s strijd, proces en gruwelijk einde.

Nizaar Makdoembaks is arts-onderzoeker. Van zijn hand verscheen

eerder De Aprilmoorden - Berichten vanaf het Kerkhof van de Schande

(2012) en gezien de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen is

hij van mening dat deze historische studie van L. de Palm de nodige

aandacht verdient. Met zijn voorwoord wil Makdoembaks een

steentje bijdragen aan dit boek. Het werk is gratis te downloaden via

www.nationaalmonumentcuracao.com.
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