
Historisch beeldmateriaal, maquette Suffisant 

 

Eind 2015 ontving de SEOC van één van de nabestaanden van de slachtoffers van de Aprilmoorden een 

handvol bijzondere historische foto's, genomen in en rond het kamp Suffisant in 1942, ten tijde van de 

staking.  

 

Dit is hoe het eruit zag in het interneringskamp en hoe de gevangen stakers er de moed in hielden. 

 

Met de foto's verkreeg de SEOC ook toestemming deze aan u te tonen. Tegelijk met enkele ontdekkingen 

op de plek zoals die nu is, ontstond zo de gelegenheid om een goed beeld te krijgen van hoe het kamp er 

destijds uitgezien moet hebben en hoe het precies gelegen was. 

De foto waarop de banier bij Kolebra Bèrdè is gebaseerd sluit deze kleine, waardevolle serie af. 

 

 



 

 

Bij de werkzaamheden op de locatie van voormalig Kamp Suffisant dit jaar werden de laatste resten van het 

kamp bloot gelegd. Veel is het niet maar in overleg met een archeoloog kon vastgesteld worden dat hier 

gaat om de badkamer in één van de barakken. Deze vondst, samen met de bovenstaande foto's, stelde de 

SEOC in staat een accurate maquette te maken van het kamp en hoe het er destijds uit gezien moet hebben. 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 


